Oudejaarsavond

De kalkoen opgevreten,
botten slingeren nog in het rond.
Oorlogsgeweld in Loehansk
De drie wijzen verbannen,
de kerststal gebombardeerd
Een zalige kerst gegeneerd:
de rationaliteit van het geweten.
De kribbe ontruimd en ontdaan,
het stro verbrand.
Verschroeide aarde in Bachmoet
geen wereld die het weten zou
hoe we de oudejaarsgroeten
vieren moeten:
de irrationaliteit van de dag.
De champagneglazen klaar,
met bloed volgegoten
In volle teugen geledigd
Knallend vuurwerk in Kiev,
glinsters vullen de donkere nacht
Ooit was het een pracht,
erfgoed van de menselijkheid.
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